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içindekiler... 


GÖRÜŞ / RIZA GÜVEN 

1 MAYIS'I SINIF GÜCÜMÜZLE 
KUTLADIK ; 
ULUSAL VE SOSYAL KURTU- 
LUŞ MÜCADELESİNDE İŞÇİ 
SINIFI ÖN SAFTA 
GREVLER 

TABAN / EROL YALÇIN 
YAŞAR MENSUCAT VE BO- 
YATEKS İŞÇİLERİ TOPLANDI 
20 YILDA EMEKLİLİK YUT- 
TURMACASI 


SALDIRILAR VE DİSK 


Sistemler arası mücadelenin kapitalist 
ülke işçi sınıfı hareketini ve ulusal kurtuluş 
savaşı veren ülkelerin geleceğini belirlediği 
bir dönem yaşanıyor. 

Sömürü-baskı ve gericiliğe karşı yükseltilen barış-özgürlük ve ilerleme mücadelelerini 
her geçen gün artan boyutlarda zaferlerine 
zafer ekliyor. 

İşte Portekiz, işte Mozambik, Angola, 
Gine-Biseau, Laos, Vietnam, Kamboçya... 

İşte Arap halklarının ulusal ve sosyal 
kurtuluş yolundaki zaferleri. 

İşte Filistin Halkının tek ve yasal temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütünün tanınması. 

İşte Helsinki Konferansının canlı ve yaşayan kararları... 

Ülkemizde dört siyasal gerici partinin 
oluşturduğu MC yönetimi, işçi sınıfı ve emekçi halk üzerinde sömürü ve baskı politikasını 
artan boyutlarda sürdürmektedir. Sistemin 
iç anarşisinin ve MC yönetiminin «yönetememezliğinin» verdiği ekonomik çalkantılar işsizliğin ve pahalılığın tek sebebidir. Paramızın değeri her geçen gün düşürülmektedir. 
Toplu sözleşmelerle alınan haklar diğer cebimizden hayatın pahalılaşmasıyla güneşe konulan buz gibi erimektedir. 

Öte yandan işçi sınıfı üzerinde işverenlerin çıkarları doğrultusunda hak iddia eden 
sımf uzlaşmacısı sarı sendikalar partilerüstü 
politika yutturmacasına devam ederek işçi stnıfını politika dışı tutmaya çalışmaktadırlar. 

İşte, bugün ülkemizin ulusal düzeyde tek 
kitle ve sınıf sendikal örgütlenmesi olan DİSK 
bir yandan siyasal gerici yönetime karşı mücadelesini sürdürürken öte yandan da sınıf 
uzlaşmacısı sendikalara karşı sınız sendikacıhğı mücadelesini yükseltmektedir. 

Kurulduğundan beri işçi sınıfının birliginden yana olan DİSK'in mücadelesi bugün 
istense de istenmese de dost ve düşmanlar tarafından kabul edilmektedir. 

Ve öyle kabul edilmektedir ki, işçi sınıfımn sendikal birliğinin DİSK çatısı altında 
oluşması mücadelesi geliştikçe, sınıf düşmanlarından gelen saldırılar artmaktadır. 

Bugün bir yandan bu birlikten korkan 
egemen çevrelerden, işverenlerden saldırılar 


GÖRÜŞ 


RIZA GÜVEN 


olurken öte yandan işçi sınıfına ters bozguncu H 
sapkın akımlardan da gelen saldırıların arttı- i 
ğı gözlenmektedir. 

Son günlerde işveren temsilcilerinin her 
bildirilerinde genel olarak sendikalara fakat 
özelde DİSK'e saldırıların yapıldığı biliniyor. 

İşverenler tarafından işkolu düzeyinde 
toplu sözleşmelerin imzalanma arzusu gündeme getirilmiştir. Şunu kesinlikle belirtmeliyiz ki, bu yol Almanya ve diğer bazı batı Avrupa ülkelerinde işverenlerin uyguladıkları 
bir yoldur. Bu işçi sınıfının toplu sözleşme 
kazançlarına ters bir yöntemdir. Bu saldırıya 
karşı işyeri düzeyindeki sözleşmelerini işçi 
sınıfına çıkarı açısından savunmak sendikal 
anlayışımızın birinci gereğidir. 

Ayrıca işverenlerin işçi direnislerine karşı «birlik olma» meselesi öneriliyor. Bu ne demektir? Zaten örgütlü olan işverenler gelişen 
sımf sendikacılığına karşı güçlerini iyice birleştirerek DİSK'e bağlı sendikalara karşı ortak saldırı politikasını izleme hevesindeler. 

İşçi direnişlerinin genellikle işverenlerin 
işçi sınıfının yasal hak ve özgürlüklerine karşı bir politika izlediklerinden ortaya çıktığı 
geçen yazımızda etraflı bir şekilde anlatılmıştı. Hem yasal hak ve özgürlükleri tanımayacaksın sonra ortaya çıkan duruma karşı devlet güçlerini davet edip bu konuda «ileri boyutlarda birlik» olmayı önereceksin. İşte işverenlerin istemleri. 

Bir yandan Meclislere gelen referandum 
tasarısının gerçekleşmesini önleyeceksin. Öte 
Öte yandan asgari ücretin geçim endeksinin 
çok altında saptanmasını sağlayacaksın. Sınıf 
sendikacılığına karşı savaş açacaksın. 

İşte «demokrasi» anlayışları.. 

İşte «özgürlükçü» demokrasileri!.. 

DİSK'e gerek işverenlerden gerekse bozguncu «sol» dan gelecek bütün saldırılara kar- 
$1, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışımızdan 
sapmadan mücadelemizi sürdürmekte kararluy. Ve şunu yineliyelim ki; 

DİSK İLKELERİ VE 5. KONGRE KA- 
RARLARI DOĞRULTUSUNDA MÜCADE- 
LESİNİ BÜTÜN SALDIRILARI GÖĞÜSLE- 
YEREK SÜRDÜRECEKTİR. 
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1 MAYIS uluslararası işçi sınıfının birlik, 
dayanışma ve mücadele günüdür. Bugünün 
tarihi önemi içersinde 1976'nın 1 Mayıs'ı kutlandı, Dergimizin geçen sayılarında bugünün 
tarihi önemi, dünyada ve ülkemizdeki kitlesel 
olarak 1 Mayıs'ların kutlanışı Konularında geniş açıklamalarda bulunmuştuk. 

Egemen güçler tarafından, işçi sınıfının 
uluslararası dayanışmasının engellenmesi açısından 52 yıldır yasaklanan 1 Mayıs, 1976'nın 
1 Mayıs'ının gücünü bir keze daha anlamlı 
kıldı. 

52 yıl önce işçi sınıfının gücünü yasaklamalarla engelleyebileceklerini sananlar Taksim alanını dolduran yüzbinlerin gür ve inanç 
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dolu sesini duyunca tarihi geligmenin ónüne 
gecilemeyecegini bir kez daha gördüler. 

Evet, bu tarihi bir gelişimdir. Dünün işçi 
sınıfı tarihinde onbinlerin birliği bugün yerini 
yüzbinlerin birliğine bırakmıştır. Ve öyle birakmıştır ki, işçi sınıfının disiplin ve siyasi 
politikası ülkenin tüm ilerici ve demokratik 
güçlerini bir araya getirebilmiştir. İşçi sınıfının başını çektiği ülkenin ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi durdurulamaz. Önüne konulan engeller, birikimin bunu aşmasını mutlak 
getirir. İşte 1 MAYIS. 

52 yıl sonra ülkemizin aydınlık geleceği 
üzerinde parıldıyan 1 Mayıs, işçi sınıfının gücünün kanıtıdır. 


Taksim meydani nitelik olarak bóyle bir 
gün yaşamamıştı. O gün Türkiye işçi sınıfının 
kalbi, İstanbul'da Taksim meydanında atıyordu. Engellemeler yapıldı. Etrafa korku vermeye çalışıldı. «Olay çıkacak», «kan akacak» 
dendi, «işçiler ayaklandı» dendi. Ama bunlar 
boşunaydı. Çünkü işçi sınıfı, tarihi geleneğine 
sahip çıkarak, günün anlamı içersinde sınıf 
disiplini ve inancıyla dosta düşmana kendini 
gösterdi. Gücünü gösterdi. Taksim alanından, 
uluslararası işçi sınıfına mesajını, kardeşlik 
ve birlik selâmını iletti, «Olay çıkmasını» bekleyenlere de, ülkenin yaşadığı en disiplinli gösterisini sergiledi. 

Bir kol Saraçhane'den yola çıktı. Bir ucu 
Şişhane'de iken daha Saraçhane'den yürüyüşe 
geçmeyenler vardı. Ve haykırılıyordu: «İşçiler geliyor», «Faşizme geçit vermeyeceğiz», 
«Savaş değil barış - Silâh değil iş, ekmek»... 
Bir kol Kabataş'tan, bir kol Beşiktaş'tan... 
Binler yürüyordu, Onbinler oldu, Yüzbinlere 
ulaştılar... İşçi sınıfı en önde bayraklarıyla 
yürüyor, arkasında öğretmeni, memuru, öğrencisi, sanatçısı, tüm emeği ile geçinenler 
akın akın geliyordu. 

1 Mayıs 1976 İstanbul Taksim meydanı. 
O gün bütün yollar Taksim meydanına geliyordu. Alan doldu, doldu ve taştı. Taksim alanını dolduran ve bir ışık halinde Türkiye'nin 


her yanına taşan ülkenin aydınlık geleceğiydi. 
Bu aydınlık geleceğe inançtı. Alan doldu doldu 
taştı. Ve öyle taştı ki, Şili'li yurtseverlere 
kadar gitti, İspanya'daki işçi sınıfına kadar, 
Portekiz'e ve dünyanın her tarafına yayıldı. 
Evet işçi sınıfı tarihi geleneğine sahip çıkarak 
uluslararası bir günde uluslararası dayanışmasını belgeledi. Ve haykırdı: 

«1 MAYIS, 1 MAYIS 

İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI 

DEVRİMİN ŞANLI YOLUNDA 

İLERLEYEN HALKIN BAYRAMD. 


«DÜŞMANI YENECEK İŞÇİ SINIFINA 
SELÂM 


PARANIN PADİŞAHLIĞINI 
YABANCININ ROKETİNİ 
YENECEK İŞÇİ SINIFINA SELÂM» 


SOSYAL KURTULUŞ MÜĞADELESİNDE 
Sci SINIFI ÖN SAFTA 


İşçi sınıfının başını çektiği ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi gelişiyor. İşçi sınıfı 
gericiliğe ve faşizan saldırılara karşı giriştiği 
kitlesel eylemleri ile, bağımsızlık, demokrasi, 
barış ve sosyalizm mücadelesinin biricik öncü 
gücü oldugunu.bir kez daha sergilemiştir. 

İşçi sınıfının biliminin ortaya koyduğu bu 
gerçeğe karşı, burjuvazinin «sol» içindeki süzcülügünü yapanlar tarafindan cesitli defalar- 
da görmemezlikten gelinmek istenmesine rağmen 1 Mayıs önemli bir gösterge olmuştur. 

Burjuvazinin savaş, sömürü ve baskı üzerine kurduğu düzenin yerini alacak olan sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünyayı gerçekleştirecek güç işçi sınıfı öncülüğündeki ilerici ve demokratik güçlerin birliğinden geçer. 

Sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünyayı kuracak olan işçi sınıfının devrimci politikası etrafında tüm ilerici güçler elele vermek zgrundadırlar. 
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1 Mayıs'ta Taksim meydanına akın akin 
işçi sınıfının arkasından gelen memurların, 
öğrencilerin, öğretmenlerin ve teknik elemanların yürüyüşü bu açıdan değerlendirilmelidir. 

Emekçi halk için bir yıkım ve baskı düzeni olan kapitalizmi yıkıp yerine aydınlık, 
güneşli günleri getirecek olan işçi sınıfının bu 
mücadeledeki öncülüğünü reddeden işçi sınıfı 
dışı akımlar 1 Mayıs'ı iyice değerlendirmelidirler. 

İşçi sınıfı dışındaki ilerici ve demokratik 
güçler, artık şu değerlendirmenin ışığında hareket etmelidirler. Ya keskinleşen sınıf savaşımında işçi sınıfının yanında yer alarak, ülkenin ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesine 
katılmalı yada bu sömürü, zulüm ve savaş 
kışkırtıcılığına dayanan kapitalizmin devamına razı olmalıdırlar. 


Tarihte gerçek ilerici ve demokratların, 
geleceği işçi sınıfının mücadelesinin yanında 
yer almakla kazanılacağını gören ve bu uğur- 
da çalışan bir çok örnek vardır. 

«Yolumuz işçi sınıfının yoludur» diyen 
gençlerin sloganlarında, «eşitlik, özgürlük» diyen ilerici kadınların pankartlarında, «faşizme 
geçit yok» diyen teknik elemanların haykırış- 


larında, «selâm işçi sınıfına» diyen öğretmenlerin dilinde işte bu gerçek yatmaktadır. 
Tarihi ileri götürecek -uluslararası gericiliğe ve köhnemiş kapitalist düzene karşı sosyalizmin bayrağını yükselten Türkiye İşçi Sınıfının ülkemizdeki yurtsever, ilerici, demokrat güçlerin temsilcileriyle birlikte Taksim 
meydanında yükselttiği bayrak, haykırdığı 
ekonomik-demokratik ve siyasi talepler neyi 
göstermektedir? Öncelikle işçi sınıfının, Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurma görevini 
tam bir ehliyet, yeterlik ve yetenekle üstlenebilecek olgunluğa ve bilince ulaştığını, Dahası, 
bir Kaç bozguncu ve sapık akım temsilcisi bir 
yana bırakılırsa, ülkemizde demokrasiye, bagımsızlığa, sosyalizme gönül vermiş diğer toplum kesimlerinin, artık işçi sınıfının fiili öncülüğünü tartışmasız kabul ettiğini. Daha da 
önemlisi, bir kaç yıl öncesine kadar «Türkiye 
işçi sınıfı var mı, yok mu? Varsa bile bu mücadeleye öncülük edebilecek güçte ve bilinçte 
mi ?» sorularını durmaksızın tekrarlayıp, aydın gevezeliğinin batağında çırpınanların, bugün” işçi sınıfı biliminin en temel doğruları 
önünde, sapkınlıklarını terketmektedir. Bu sevindirici, umutlandırıcı gelişim, yarınların 
umutlu, ışıklı Türkiye'sine bir adım daha yaklaşmışlığımızın müjdesini taşıyor bağrında. 


En büyük üretim birimlerinden en ücra 
atölyelere kadar işçi sınıfının bulunduğu her 
yerde demokrasi ve sosyalizm bilincinin yerleşip kökleşmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. 
Kitlesel gösterilerde olduğu gibi, bilgilenme ve 
bilinçlenme çalışmalarında da işçi sınıfı yol 
alıyor, her geçen gün dev adımlar atıyor. Kimi zaman bir sendika gazetesinin satırlarında, . 
kimi zaman bir eğitim seminerinde, kimi zaman bir gençlik dergisinde, kimi zaman DİSK- 
in yayın organlarında, bültenlerinde yer alan 
bilimsel gerçekler, bugün her zamankinden 
daha geniş ve yaygın olarak işçilerce benimseniyor, özümseniyor. Sosyalist bilinç dalga 
dalga yayılıyor ve gerçek sahibinin, işçi sınıfının beyinlerine nakşoluyor. 
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1 Mayıs bu saydığımız gerçeklerin tartişılmazlık kazandığı, dosta düşmana karşı fiilen tescil edildiği bir gün oldu. Bu büyük kitlesel gösteri yalnızca faşist tırmanışın sonuçlarını ağızlarından salyalar akarak bekleyen 
sermayedar sınıfın en kanlı, en karanlık, en 
yıldırıcı özlemlerine bir tokat gibi inmekle kalmadı, işçi sınıfının ideolojik, politik, fiili ör- 


yaşasın İşçi sınıfı öncülüğündeki 


— ilericilerin, yurtseverlerin demokratik cephesi... 
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gütlenmesinin tamamlanmasi ile demokrasi 
mücadelesinin başarıları arasında koparılmaz 
bağlar vardır. 1 Mayıs ve onu izleyecek yiginsal eylemlerin en önemli sonuçlarıdır bunlar. 

İşçi sınıfı mücadelesinin bugün ulaştığı 
ileri aşamayı yaratmakta can ve kan pahasına 
katkıda bulunan, bu kavganın adsız erleri 
önünde bir kere daha saygıyla eğilelim. Onların yere düşürmeden, çamura bulamadan 
bizlere ilettikleri ve bugün, 1976 yılı yaz başlarında Türkiye işçi sınıfı tarafından en yüce- 
Irde dalgalandırılan bayrağı daha da, daha da 
vücelere ulaştıralım. 


gütlü öncülüğünü kabul etmeye yanaşmayan, 
tüm sapmış siyasi çizgilere de emsalsiz bir 
ders oldu. 

İşçi sınıfının 1 Mayıs 1976 günü başlattığı kitlesel gösteriler, bu etkili yığın eylemleri 
sürecektir. Ta ki burjuvazideki faşizm özlemleri geriletilene, kücük burjuvalardaki sapmışlıklar etkisizleştirilene kadar. 

İşci sınıfının bu önemli demokratik tırmanışının tamamlanması kuşkusuz politik ör- 


gütlenmesinin gereken olgunluğa erişmesi, ratik - politik mücadelesi. 
bütün üretim birimlerinde sosyalizmin işçilere Yaşasın işçi sınıfı öncülüğünde tüm yurtbenimsenmesiyle mümkün olacaktır. Ama severlerin, emekçilerin, demokratların, ilerici- 


unutmamak gerekir ki işçi sınıfının siyasi ör- lerin birliği. 


ER AR HOFMAN da grev 


Beyoglu subemize bagh bulunan ER-AR 
HOFFMAN işçileri greve çıkmışlardır. 

İşyerinin kapısı önüne, taleplerini ve ülkemizdeki verilmekte olan mücadele sloganlarını asan işçi arkadaşlarımız, grevi sınıf disiplinlerine yakışan bir şekilde başarıyla sürdürmektedirler. 

Nişantaşı'nda kurulu bulunan işyerinde 
greve, işverenin işçilerin haklı talepleri karşısında uzlaşma bir davranış içine görmesiyle 
çıkılmıştır. 

Ancak şu unutulmamalıdırki, işçiler sınıf 
disiplinleri ve inançlarını sendikalarının disiplinli mücadelesine uydurduklarında kazanılmayacak zafer yoktur. ER-AR HOFFMAN işçileride birliklerinin getireceği zaferi ergeç gö- 


BİÇKİ DİKİŞ YURDU ÖĞRENCİLERİ 
DİPLOMALARINI ALDILAR 

Sendikamızın Bakırköy şubesinin yönetiminde sürdürülen Biçki Dikiş Yurdu'nun bu 
yılki öğrencileri düzenlenen bir törenle diplomalarını almışlardır. , 

Her sene başında başlayan derslere üyemiz olan ve olmayan birçok öğrenci katılmaktadır. Bunların sene içinde gördükleri eğitimdn sonra, yetkili öğretim görevlilerince imtihana tabi tutulmakta ve başarılı olanlar diploma almaktadırlar. 

Sendikamızın basın görevlilerinin ziyaret 
ettikleri Biçki Dikiş Yurdu öğrencileri aşağıda bir derste görülmektedir. 


Grev işçi sınıfının bir mücadele okuludur. 
Bir eğitim okuludur. Bu mücadelelerinden dolayı ER-AR HOFFMAN'da çalışan işçi arkadaşlarımızın mücadelelerinde başarılar dilerig. 

Birliğimiz zaferimizin parıldıyan ışığı olâcaktır. 


BAYRAK ta grev devam ediyor 


x ge 
Eyüp şubemize bağlı bulunan Bayrak işyerinde grev devam etmektedir. Geçen sayımızda da sizlere duyurduğumuz gibi bu işyerinde bayrak yapılmaktadır. 

Şube yöneticilerimizin ve işçi arkadaşlarımızın elbirliği ve inanç birliği ile sürdürdükleri grev 50. gününe varmıştır, 

Grevdeki arkadaşlarımızın greve çıktıkları gün astıkları pankartta şu yazılıydı: 
«GREVE İNANÇLA ÇIKTIK, ZAFERLE Bİ- 
TİRECEĞİZ». 

Evet önce de söyledikleri gibi inançla çıktıkları ve azimle sürdürdükleri grevleri zaferle 
sonuçlanacaktır. t 

Bayrak işçilerine mücadelelerinde başarılar dileriz. 


tekstil] 


TABAN 


EROL YALÇIN 


İŞCİ SINIFI BİRLİĞİ 


İşsizlik ve pahalılığın gün geçtikçe arttığı günleri yaşamaktayız. Cebimizdeki parann satın alma gücünün düştüğünü her birimiz görüyor ve yaşıyoruz. 

Bütün bu saydıklarımız ülkenin yönetim 
sistemiyle ilgili konulardır. 

Bildiğiniz gibi ülkemiz emperyalist tekellere bağlı geri bir kapitalist ülkedir. Kapitalizmin kendi iç sistem anarşisi, üretimi ihtiyaca göre değil daha fazla kâr formülüne 
göre işler. 

Bu sistem içinde kalındıkça işçi sınıfı ve 
emekçi halkımız için doğan günlerin açlık - 
yoksulluk - baskı olduğu biliniyor. 

İşçi sınıfının bilimi toplumların belli bir 
gelişim içinde olduklarını, bu gelişim kanunlarının üretim ilişkileri ve üretim güçlerinde 
aranması gerektiğini söyler. 

Kapitalist toplumun iki ana sınıfı proletarya (işçi sınıfı) ve burjuvazi (Sermayedarlar) dır. Kapitalist toplumda ekonomik gücü 
ellerinde bulunan burjuvalar siyasi planda da 
bu güçlerini çeşitli kurumlarda sürdürerek 
egemen güç durumundadırlar. 

Kapitalist toplumun yerini bilimin koyduğu tarihi gelişme doğrultusunda alacak toplum şekli sosyalizmdir. Bunu kuracak güç ise, 
işçi sınıfı ve onun örgütlü gücünün toplumun 
diğer demokratik ve ilerici güçlerini etrafında toplayan devrimci politikasıdır. 

Bu açıdan soruna bakıldığında işçi sınıfının geleceği elinde bulunduran ve yaratabilecek tek güç olduğu ortaya çıkar. 

İşçi sınıfının bu tarihi görevi onun ancak 
üç alandaki mücadelesinin birliğinden geçer. 
Yani geçen sayılarımızda anlattığımız gibi. 
İşçi sınıfı sömürücülere karşı üç alanda mücadele eder: a) ekonomik, b) politik, c) ideolo ik. 


tekstili! 


Bu üç alanda mücadelesini sürdüren işçi 
sınıfının örgütlü olması gerekir. Bu örgütlülüğün yaratılabilmesi ancak işçi sınıfının gücüne inananların onun birliğini savunmalarından geçer. 

İşçi sınıfının birliği ancak burjuvaları ve 
onların işçi sınıfı içindeki ajanları olan bozguncuları, sapık akımları ürkütür. Bu sebeple, bu birliğin oluşmaması ve bozulması için 
bu iki akımdan saldırıya geçilir. Burjuvaziden gelen saldırılar net bir şekilde bilinmekle 
beraber, «sol» adına gelen saldırılar daha sinsidir. Örneğin işçi sınıfının gücüne inanmayan onun devrimci savaşımdaki öncülüğünü 
reddedenler, köylülüğün gücünü, gençliğin gücünü ön plana çıkarırlar. Bütün bunlar işçi 
sınıfına ihanet ve burjuvaziye hizmettir. 

İşçi sınıfının sendikal ve politik birliğinin önemli dönemeçleri aştığı şu günlerde gelen saldırıları bu açıdan değerlendirmek gerekir. Örneğin egemen güçlerden gelen saldırilar artmaktadır. Ve bu saldırıları öylesine 
bir noktaya çıkartmışlardır ki, iş bulamayan 
işsiz vatandaşları işçilerin üstüne saldırtmaya 
kadar ilerletmektedirler. İşçilerin toplu sözleşmelerle aldıkları üç beş kuruşun «hayatı 
pahalılaştıran» en büyük etken olarak göstermektedirler. 

İşçilerin sendikal birliklerini gerçekleştirmek yolunda ilerledikleri DISK'e, eleştirilerini yoğunlaştırmışlardır. Ayrıca diğer bir 
durumda güya kendilerine «sol» diyen bazı 
grupların DİSK'e saldırılarının artmış olmasıdır. Bilinmesi gereken şu gerçek vardır ki, 
eğer saldırılar bugünlerde yoğunlaşmakta ise 
bu anlamlıdır. Egemen güçler ve bozguncu 
sapkın akımlar ürküntü içinde olduklarından 
saldırmaktadırlar. 

Bu kervan bütün dönemeçlerde hız alarak 
ilerleyecektir. 


DİSK HEYETİ DEMOKRATİK ALMAN 
CUMHURIYETI NOE 

DİSK Genel Başkan Vekili ve Sendikamız 
Genel Başkanı Rıza GÜVEN ve Lâstik-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Kenan Akman 
Sendikal sorunlar ile ilgili olarak Doğu Almanya'ya bir gezi yapmışlardır. 

Aşağıda DİSK heyetini bu gezilerinde bir 
fabrikayı gezerken görüyorsunuz. 


İŞÇİLERİN 1 MAYIS İŞCİ BAYRAMINA 
KATILMASI EN 6 ELLENDI 


Ceşitli illerden işçilerin İstanbul'daki 1 
MAYIS törenlerine katılmalarını engellemek 
için gerici çevreler yoğun baskı yöntemlerine 
başvurdu. 

Ankara'da 1 MAYIS İşçi Bayramı törenlerine katılmak için yola çıkan DİSK'e bağlı 
TEK-İŞ Sendikası işçilerine ait otobüslerin polis tarafından durdurularak flama ve pankart- 


ların imha edilmesi protesto edildi. 

TEK-İŞ Sendikası, Başbakan'a, İçişleri 
Bakanı'na ve Ankara Valiliğine çektiği telgrafta olayı kınadı. 

Telgraf özet olarak şöyledir: 

«1 MAYIS İşçi Bayramını kutlama törenlerine katılmak için yola çıkan üyelerimizin 
otobüsleri durdurulmuş ve sendikamıza ait 
flama ile dövizler polisce imha edilmiştir. 

Vatandaşın mal ve can güvenliğini korumakla görevli Kolluk Kuvvetlerinin, Sendikamızın mal varlığına ve özgürlüğümüze karşı 
yaptığı bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı bildiririz. 

Onlara bu emri veren sorumlular hakkın- 
da gerekli işlemi yapmadığınız, ne gibi işlem 
yapılacağını sendikamıza ve kamu oyuna açıklamadığınız takdirde bu emri veren asıl sorumlunun siz olduğunuzu kamuoyuna açıklayacağımızı bildiririz.» 
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DİSK VE DİSK'E BAĞLI SENDİKALARIN 
YÜRÜTME KURULLARINI BİR ARAYA 
GETİREN KONFERANS ÇALIŞMALARINI 
BİTİRDİ 


24-30 Mayıs 1976 arasında DİSK'e bağlı 
Türkiye Maden-İş Sendikası'nın MİTES eğitim 
ve dinlenme merkezinde düzenlenen bir dizi 
Konferans'a katılan DİSK ve DİSK'e bağlı 
sendikaların Yürütme Kurulları DİSK ilkelerinin geliştirilmesi ve iç bütünlüğün güçlendirilmesi yönünde görüşmeler yaptılar. Örgütlenme, maliye, toplu sözleşme, eğitim, basın - 
yayın ve propaganda, dış ilişkiler, hukuk, araş- 


DİSK HEYETİ CGT'DE 

Disk, 5. kongre kararları ışığında dış ilişkilerini geliştirmektedir. Geçtiğimiz günlerde 
Fransa'nın en büyük sendikal örgütlenmesi 


CGT'nin daveti üzerine görgü eğitimine giden 
DİSK heyeti toplu olarak gözükmektedir. 15 
gün süren çalışmalarını bitiren DİSK heyeti 
yurdumuza dönmüştür. 


tırma gibi konular üzerinde Konferansın görüşlerini somutlaştıran konferans komisyonlarının raporları DİSK karar organlarında 
görüşülecek ve son şeklini alacaktır. 


tekstil lk 


Gectigimiz hafta Pazar günü Eyüp'te kurulu bulunan Yasar Mensucat iscileri bir toplanti yapmışlardır. 

Eyüp subemizin son günlerde icinde bulundugu yogun órgütlenme faaliyetinin sonucunda, Teksif sendikasindan istifa ederek Sendikamiza katilan Yasar Mensucat iscileri toplantısına büyük bir kalabalık katılmıştır. 

Yıllardır sarı sendikacılığın örneğini veren Teksif sendikasına «yeter» diyen Eyüp'lü 
işçiler, DİSK üyesi TEKSTİL sendikasında kenetlenmenin zaferini kutlamışlardır. 

Örgütlenme çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten Yaşar Mensucat işçileri, istifa ve 
sendikamıza katılma işlemlerini birlik içinde 
kısa bir zamanda tamamlamışlardır. 

600 işçinin çalıştığı Yaşar Mensucat işyerinin de katılmasıyla, son 4 ay içersinde Teksif'ten istifa ederek Eyüp bölgesinde sendikamıza katılan işçi sayısı 2000 i bulmuştur. 

Toplantı Eyüp'te İskele gazinosunda yapılmıştır, Tekstil İşçileri Sendikası ve Disk Genel 
Başkan Vekili Rıza Güven de toplantıya katılarak bir konuşma yapmıştır. İşçi temsilcile- 


EYÜP YAŞAR MENSUCAT İŞÇİLERİ TOPLANDI 


YAŞA DİSK 


rinin de birer konuşma yaptığı toplantıyı Şube Başkanımız Kâzım Doğan açmış ve yónetmiştir. 

Kâzım Doğan konuşmasında özetle şöyle 
demiştir: 

«Birliklerinin verdiği güçle, Sendikamız 
çatısı altına katılan Yaşar Mensucat işçilerini 
kutlarım. Verdiğiniz mücadele, aynı anda Ülkemizin dört bir bucağında verilen Sendikal 
birliğin DİSK çatısı altında olacağı gerçeğinin 
bir yansımasıdır. İşçi sınıfındaki bu bilinç ve 
mücadele azmi partilerüstü politika yutturmacası sarı sendikacılığı iyice ürkütmektedir. 
Aynı zamanda DİSK'in gelişmesinden korkan 
egemen güçler bu akının önüne geçmek için 
her yola başvurmaktadırlar. Fakat bütün bun- 


lar boşunadır. İşçi sınıfının önüne dikilen engeller yıkılmaya mahkümdur. Bu tarihi gelişmenin emridir. 

Biz sınıf uzlaşmacılığına karşı elimizde 
yükselttiğimiz sınıf sendikacılığı bayrağıyla 
her gün güçleniyoruz. Ve güçleneceğiz de. 
DİSWin kuruluşundaki 30.000 olan üye sayısı 
400.000'e ulaşmıştır. İşte bu somut gelişmenin 
göstergesi. 


WA TEKSTİL 


Biz ekonomik mücadele ile politik mücadeleyi birbirinden ayırmayız. İşçi sınıfının sömürünün azaltılması için verdiği ekonomik 
mücadele ile sömürünün ortadan kaldırılması 
için verdiği politik mücadelenin arasında kopmaz bağlar vardır. Biz işçi sınıfı ve emekçi 
halkımızın bağımsızlık demokrasi barış ve sosyalizm mücadelesinde, sınıfımızın inanç ve disipliniyle ve sınıfımıza yakışır bir şekilde yer 
almaya çalışıyoruz». 

Daha sonra işçi arkadaşların sorunlarını 
cevaplamak ve sosyo-politik konulardaki görüşlerini belirtmek için Genel Başkanımız Rıza 
Güven konuşmuştur. Güven özetle şöyle demiştir: 

«İçinde yaşadığımız gi'nler, ülkemizin geleceği için önemli bir dönemi yansıtmaktadır. 
Milliyetçi Cephe adı altında toplanan sermaye 
sınıfı sözcüleri, işçi sınıfının demokratik hak 
ve özgürlüklerine göz dikmişlerdir. İşçi sınıfının ekonomik ve politik mücadelesine karşı bir 
cephe halinde saldırıya geçmişlerdir. Bir avuç 
faşist milis ile ülkenin tüm ilerici ve demokratlarına saldırılar planlanmaktadır. 

Ancak bu baskılar, bu zulüm kitleleri demokratik mücadeleden alıkoyamamaktadır. 
Onların her saldırısı karşılarına daha kenetlenen kitleleri çıkarmaktadır. İşte 1 MAYIS. 

52 yıldan sonra bu işçi sınıfının dayanışma gününü Taksim meydanında yüzbinler kutlamıştır. İşçi sınıfı ülkenin tüm ilerici ve demokrat güçlerini kendi bayrağı etrafında toplamıştır. Bu önemli bir zaferdir. 

İşçi sınıfının sendikal birliğini DİSK'te 
gerçekleştirme çabalarına karşı egemen güçlerin yaptıkları ortadadır. Ancak sorarım sizlere, bu baskılar ne kadar etkili olmaktadır? 


Örneğin sizlerin Disk üyesi Tekstil sendikasına katılmanızı engelleyebilmişmidir? Engelleyemez. 

İşçi sınıfının Birliği bütün engelleri yenecek güçtedir. 

Bundan sonraki mücadelemizi beraberce 
sınıf inancı ve sınıf disiplini altında yürütecegiz. Şunu bilelim ki, işçilerin birliği ve sendikal disiplinin geçerliliği önümüzü aydınlatan 
ışık olacaktır. Hepinizi kutlarım». 


tekstilyi 


Eyüp'te kurulu bulunan 
Boyateks fabrikası işçileri de 
saflarımıza katılmışlardır. 

Daha önceleri Teksif Sendikası üyesi olan işçiler, topluca 
istifa etmişlerdir. Toplu sözleşmenin bundan sonraki süresinde 
sendikamız yetkili sendika ola- 


dılar. 

Toplantıya Eyüp şube başkanımız Kâzım Doğan ve Sendikamız Genel Sekreteri Yunus 
Kara katılmış ve birer konuşma yapmışlardır. 

Tekstil İşçileri Genel Sekreteri Yunus Kara yaptığı ko- 


Lİ 


BOYATEKS İŞÇİLERİ SAFLARIMIZDA 


rak bu sözleşmenin yürütümünü nuşmada özetle şöyle demiştir: 


üstüne almıştır. 

206 işçi tek yürek, tek bilek olarak sendikamızın içindedir artık. 

Son aylardaki işkolumuzda 
sendikamıza akının son örneği 
olan 206 Boyateks işçisi bu birliklerinin zaferini gçtiğimiz günlerde Eyüp Bostan iskelesinde 
yaptıkları bir toplantıyla kutla- 
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«Bugün sendikamız saflarına katılan siz Boyateks işçilerine hoşgeldiniz derim. Dün içinden çıktığınız sendikada sizlere 
aşılanmak istenen politika dışı 
tutulma istemlerine karşı, içine 
girdiğiniz sendikanın ekonomik 
ve politik mücadelenin birlikte 
yürütülmesi ilkesi konusunda 
m ME sóylemek isterim. 


Eugüne kadar bizleri politikanm dışında tutmaya ve politikayı bir avuç sómürücüye 
bırakarak bu çekilmez olan hayatın devamına bizleri esir etmeye çalışmışlardır. 

Egemen güçlerin bu talebi- 
ne, güya kendilerine işçi sınıfımn haklarını koruma süsü veren bazı sarı sendikalar da katılmışlardır. 

Ancak şunu unutmamalı. 
yız ki, bu işsizliğin, bu pahalılığın sebebi patronlar düzenindedir. 

Politika yapacağız. Gerek 
sendikal çalışmalarımızda gerekse ülkemizin geleceği ile ilgili konularda söz sahibi olmak 
için çalışmalıyız. Çünkü yarının 
aydınlık ve mutlu geleceği ancak işçi sınıfının ülke kaderin- 
de söz ve karar sahibi olması 
ile kurulacaktır. 

Birliğiniz işyerinizdeki gelecek için tek kuvvetinizdir. Siz- 


lerin birliği sendikal disiplin ile 


bütünleştikçe yenemeyeceğimiz 
zorluk kalmayacaktır. 

Bütün ülkede sınıf sendikacılığına karşı bu yönelişin yansıması olan Eyüp bölgesi tekstil iskoluudaki hareketlilik geleceğin aydınlık günlerinin en 
büyük kanıtıdır.» 


Bursa Bölgesi igkolumuz 
açısından çok önemlidir. Bugüne kadar bu bölgeye Sarı Teksif Sendikasının kalesi gözüyle 
bakılırdı. Ancak çizilen strateji 
doğrultusunda Tekstil Sendikasının bu. bölgeye girmesi ve örgütlenme faaliyetlerini hergün 
artan bir tempoda hızla sürdürmesi sonucunda bugün 5 işyeri 
saflarımıza katılmıştır. 

Katılanların dışında yeni 
çalışmaların da sürdürüldüğü 
bu bölgede 2400 üyemiz bulunmaktadır. 

Bunlardan dört tanesi Teksif Sendikasından istifa ederek 
sendikamıza katılmışlar ve sözleşmelerin devamını sendikamızn uygulattırılmasını istemişlerdir. 

Bir işyerinde de (Yıldız 
Boyahanesi) toplu sözleşme gö- 


GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZ 
HÜSEYİN AKDUMAN BOYATEKS 


İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ 


Sendikamız Genel Başkan Vekili Hüseyin 
Akduman, saflarımıza yeni katılan Boyateks 
işçilerini ziyaret ederek bir görüşme yapmış- 


HALIFLEKS İŞÇİLERİ SENDİKAMIZA KA- 
TILDIKTAN SONRA, MARMARA BÖLGE TEMSİL- 
CİLİĞİNDE YAPTIKLARI TOPLANTIDA TEMSİL 
CİLERİNİ SEÇERLERKEN GÖRÜLÜYOR. 


rüşmeleri için Marmara Bölge 
Temsilciliğimizce çağrı yapılmıştır. 

1 — SIFAS (1300 işçi çalışıyor), 

2 — SANTRAL DİKİŞ 
işçi çalışıyor), 
3 — İPSAN 
yor), 

4 — HALIFLEKS 


(300 
(250 işçi çalışı- 


(285 işçi 


SON AYLARDA 


çalışıyor), 

5 — YILDIZ BOYAHANESİ 
(230 işçi çalışıyor. Toplu sözleşme için çağrı yapıldı). 

Öte yandan Marmara Ból- 
ge temsilciliğimiz sözleşme gereği olan geziler için bir yer: 
tutmuş ve üyelerimiz olan işçileri bu gezi yerine götürmeye 
başlamıştır. 


TEKSÍF'TEN İSTİFA 


EDEREK SENDİKAMIZA KATILAN İŞYE- 
Rİ SAYISI 1l'E YÜKSELDİ 


EYÜP: 
EYÜP: 
EYÜP: 
EYÜP: 


EYÜP: 


BURSA: 
BURSA: 
BURSA: 
BURSA: 


SANTRAL DİKİŞ 
OSMAN KAYMAK 
HASKÖY YÜN İPLİK 
YAŞAR MENSUCAT 
BOYATEKS 
SANTRAL DİKİŞ 
SİFAŞ 
İPSAN 
HALIFLEKS 


KARTAL: DİKTAŞ 
BAKIRKÖY: MISIRLI BOYAHANESİ 


, kutlamıştır. 


tır. Yanında Eyüp Şube Başkanımız da olduğu 
halde fabrikaya giden AKDUMAN yemekhanede bir konuşma yaparak Boyateks işçilerini 


[tekstilk I] 


FABRİKA GEZİLERİ 
BAŞLARKEN 


Yapılan sözleşme gereği olarak Fabrika 
gezileri başlamıştır. 

Bu geziler işçi arkadaşlar için birliklerini 
sağlamlaştırma ve karşılıklı görüşlerini birbirlerine ilettikleri eğitim yerleri olmalıdır. 

Üretim başında sürdürdükleri birliklerini 
gezi yerlerinde, eğlenmede de devam ettirmek 
gayesiyl bu gezileri «KARDEŞLİK TOPLAN- 
TILARI» haline getirmeliyiz. 


Geçen haftalarda 
Kılıçpınar mesire yerine 
yaptıklari gezide Neyir 
işçileri görülmektedir. 
Gezinin sınıflarına yakışır 
bir disiplin içinde 
geçmelerini sağlamak için 
36 kişilik bir gezi 
düzenleme komitesi 
kurmuşlardır. 
6 temsilcinin ve 30 ekip 
başının, kollarına renkli 
görevli pazubentleri 
yapıştırarak gezinin örnek 
bir şekilde geçmesini 
sağlamışlardır. 


[tekstil i^ [z3 


Yóneticilerimizin de bizlerle birlikte oldugu bu gezilerde, gerek sendikal, gerekse igyerimizle ilgili hususları tartışmalı ve birliğimizi 
daha da güçlendirmeye çalışmalıyız. 

Şunu unutmamalıyız ki, egemen güçler 
işçi sınıfının sömürüsünün devamı için her zaman işçilerin birlik haline gelmemesine çalışırlar. Çünkü işçilerin birliği gelecek olan zaferlerini yakınlaştıracak bir öz taşır. 

Biz işçiler sınıfımızın gelecek güneşli günlerini ancak bilimimiz doğrultusunda sınıfsal 
birliğimizi sağlamlaştırdıkça yaratabiliriz. Bu 
sebeple işyerimizde, üretim başında, gezilerde, 
bu hedef birinci gündemimiz olmalıdır. 

İşyerinde birlik, işkolumuzda birlik, sınıf 
olarak birlik ve uluslararası sermaye sömürüsüne karşı uluslararası birliğimiz bizlerin geleceğini aydınlatacaktır. 

Gezilerin başladığı şu günlerde, bu gezileri sınıfımız için en yararlı hale getirmek, 
buraları birer eğitim merkezleri haline dönüştürmek görevimizdir.. 


SIEINID] TELAM] LLZIDIATN, 


TOPLU SÓZLESME BÜROSUNDAN 
HABERLER 

BİLDİRİ VE İLÂNI YAPILAN 

İŞYERLERİ: 

Beyoğlu şubemize bağlı Örtel Örme ve 
Şark Mensucat işyerlerinde işçiler sendikamıza katılmışlardır. Bu işyerleri için bildiri ve 
ilân yapılmıştır. Yedikule Şubemize bağlı Morhat işyerinin çağrısı da yapılmıştır. 

TOPLU SÖZLEŞMEYE DAVET 

EDİLEN İŞYERLERİ: 

Yedikule şubemize bağlı Kazlıçeşme Kamgarn ve Strayhgarn Yün İplik Fabrikaları 
Koll. Şti. işyeri, Beyoğlu Şubemize bağlı Kazhcesme Yün İplik Fabrikaları A.Ş. yine Beyoğlu Şubemize bağlı Mono Model işyerlerinde 
toplu sözleşme başlamış bulunmaktadır. Ayrıca Topkapı Şubemize bağlı Gaziosmanpaşa'- 
da kurulu Otometal Otomotiv Plastik Çuval 
ve Kaneviçe Sanayii A.Ş. işyerinde toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. 

ALINAN GREV KARARI: 

Eyüp şubemize bağlı ve Rami'de kurulu 
Nurşan Triko Koll. Şti. ile sendikamız arasında 14/Mayis/1976 tarihinde Bölge Çalışma 
Müdürlüğünde 275 sayılı Yasa'nın 15. maddesine göre düzenlenen toplantıya işverenin ka 
tılmamasından dolayı sendikamız bu işyerinde 
grev kararı almıştır. 

CEYLAN KONFEKSİYON: 

Bu işyeri Belgratkapı, Topkapı adresinde 
kurulu ve Mahmutpaşa şubemize bağlıdır. 
Sendikamız ile Ceylan Konfeksiyon arasında 
30/Nisan/1976 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde çok çabuk bir zamanda 
uyuşmazlığa düşülmüştür. Uyuşmazlığa düşüldükten sonra sendikamız durumu 275 sayılı 
Yasa'nın 15. maddesine göre Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne intikal ettirmiştir. 18/Mayıs/ 
1976 günü Bölge Çalışma Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya işverenin gelmemesi üzerine toplantı akamete uğramış ve sendikamız 
275 sayılı yasa uyarınca bu işyerinde grev kararı almıştır. Uzlaştırma Kurulu'nun teşkili 


ile işyerinde Osman Özdoğan işveren vekili 
Cüneyt Günsel ile Vecdi Özer tarafından belirli kişiler kanalıyla işçilere baskılar yapılmağa başlanmıştır. 

18/Mayıs/1976 günü Ceylan Konfeksiyon 
işvereni Osman Özdoğan bütün işçileri işten 
çıkarmış, daha doğrusu yasalara aykırı lokavt 
yapmıştır. Üstelik üyelerimizin kıdem tazminatlarını senetle 3 yılda ödeyeceğini söylemiştir. Sendikamız, işverenin malları için tedbir 
kararı mahkeme kanalıyla koydurtmuş ve dava açmıştır. 

TOPLU SÖZLEŞME İMZALANAN 

İŞYERLERİ: 

Bakırköy şubemize bağlı Konfor Yay, Yatak ve Remburaj işyerinin sözleşmesi üyelerimizin onaylarıyla bitti. İşyerinin sahibinin 
ölmesiyle müzakerelere mecburen 3 ay ara 
verilmişti. 

Yedikule şubemize bağlı Penyelüks Hasan Gürel Kombine Tekstil İşletmeleri A.Ş. 
işyerinde, uyuşmazlığa gidilmiş ancak, Yedikule şubemizin gayretleriyle ve üyelerimizin 
onayları alınarak sözleşme imzalanmıştır. 

Beyoğlu şubemize bağlı Karadeniz Örme 
Sanayii A.Ş. işyerindeki sözleşme uzun müzakereler sonunda Uzlaştırma Kurulu'na intikal 
etmiştir. Uzlaştırma Kurulu'nun verdiği kararı işveren ve sendikamız kabul etmişler ve 
sözleşme imzalanmıştır. 


SON DAKİKA - SON DAKİKA - SON DAKİKA 


URFA'DA KURULU BULUNAN UPİSAT İŞYERİN- 
DE YETKİYİ ALDIKTAN SONRA, YAPILAN G- 
REV OYLAMASINI DA ŞENDİKAMIZ TEKSTİL 
KAZANMIŞTIR. 


URFA'LI IŞÇİ ARKADAŞLARI BU ÇİFTE 
ZAFERLERİNDEN DOLAYI KUTLAR, GELECEK 
MÜCADELELERİMİZDE EL ELE-OMUZ OMUZA OL 
DUĞUMUZU BİLDİRİRİZ. 


HJAJBJEJRİLJEJR, 


tekstilMylr4 


EĞİTİMLER 
BAŞARIYLA 
SÜRÜYOR 


Geçen sayılarımızda belirttik. İşçi sınıfının sömürücülere karşı mücadelesi üç alanda 
olur. Ekonomik, Politik ve İdeolojik. Bu mücadelenin başarılı olabilmesi ancak en büyük 
silâhımız kendi dünya görüşümüzü bilmek ile 
mümkündür. Yani ne için ve kime karşı neğen 
mücadele ettiğimizi bilerek. 

Sınıfımızın mücadele tarihi nedir? Sendikaların bu mücadeledeki yeri nedir? İşçiler 
nasıl sömürülür? Bizleri sömürenler kimlerdir? Bütün bunları bilmek, öğrenmek zorundayız. 

Sınıf uzlaşmacılığı yapan sarı sendikaların işçileri eğitimsiz bırakma çabalarına karşı, 
sınıf sendikacılığı bayrağını her gün daha yükselten DİSK eğitim seminerleri düzenlemektedir. 

DİSK'in Merter sitesindeki binasında sürdürülen eğitim seminerlerinden şimdiye kadar 
çeşitli sendikalardan 1117 işçi arkadaşımız katılmıştır. 

13 haftadır devam eden bu seminerler 
haftanın üç günü (Cuma, Cumartesi, Pazar) 
yapılmıştır. 

Tekstil İşçileri Sendikasından katılan işçi 
sayısı ise 370 dir. 

Ayrıca DİSK'in A tipi seminerleri Trak- 
ya - Ege - Güney Anadolu ve Marmara bölgelerinde de devam edecektir. 

Bu sıradan olmak üzere Eğitim Uzmanları geçen hafta Edirne ve Çerkezköy Şubelerine giderek oralarda eğitim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Bu seminerlere katılan arkadaşlarımızın 
öğrendiklerini işyerlerinde diğer arkadaşlara 
aktarmaları górevlerindendir. 

Bileceğiz. Öğreneceğiz. Çünkü ilerde biz 
yöneteceğiz. 


tekstili: 


TEKNİK SEMİNERLER 
YAPILIYOR 


Sendikamız Tekstil, bir yandan DİSK'in 
düzenlemiş bulunduğu seminerlere üyelerimm 
devamını sağlarken, öte yandan işkolumuzu 
ve sendikamızı ilgilendiren konuları kapsayan 
Teknik seminerlerine bu haftadan itibaren 
başlamıştır. 

Sendikamızın tarihinin, Akort düzeninin, 
hesaplarla ilgili kısımların ve sendikamız tüzük, temsilcilerin görevlerini kapsayan seminerlerin büyük bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. 

Cumartesi ve Pazar günleri DİSK'in Merter Sitesindeki binasında yapılan seminerlerin konularını yöneticilerimiz ve uzmanlar 
vermiştir. 


— FABRİKALARDA KİTAPLIKLAR KURULUYOR — — 


Burjuvazinin bizlerin sömürüsü üzerine 
kurduğu bu baskı düzenine karşı gerçekleri 
bilerek mücadele etmemiz gerekir. 

Egemen güçler kitapları, filmleri, tiyatroları fotoromanlarıyla bu sömürü düzeninin devamı için bir saldırı sürdürmektedir. 

Bu saldırıya geleceği ellerimizde tutan 
biz işçiler kendi bilimimiz ve dünya görüşümüzle karşı durmak zorundayız. Bu bilgilenme hem kendi sınıfsal sendikal ve politik 
örgütlenmelerimizle mücadele ederek hem de 
kendi işçi sınıfı çıkarlarını savunan, bizlere 
gelecek için bilgi veren kitapları okuyarak 
olur. 

Okumak ve öğrenmek zorundayız. Burjuvazinin bizi uyutması için yayınladığı kitaplara karşı kendi sınıfsal çıkarlarımızı anlatan 
kitaplarla karşı durmak zorundayız. 

Bu gerçeği artık kavrayan işçi arkadaşlarımız işyerlerinde aralarında topladıkları paralarla kütüphaneler kurmaya başlamışlardır. 

Sendikamızın şubelerinde kurulan kitaplıklardan sonra işyerlerinde de kütüphaneler 
kurulması işçi sınıfının mücadeledeki inanç ve 
disiplininin en büyük göstergesidir. 


ÜĞRENECEGİZ. İLERDE YÜNETEGEGİZ. 


Beyoğlu Şubemize bağlı Neyir işyerinde, 
işçi arkadaşlar aralarında topladıkları paralarla büyük bir kitaplık kurmuşlardır. Sendika 
temsilcilik odasında bulunan bu kitaplıktan 
işçi arkadaşlar isimlerini yazdırarak kitap almakta, okuduktan sonra geri getirmektedirler. Şimdilik yaklaşık 600'e varan kitapla kurulan kütüphane yeni bağışlarla hergün gelişmektedir. 

Bu konuda dergimize açıklama yapan bir 
temsilci arkadaşımız şöyle demiştir: 

«Kendi sınıfımızın geleceği üzerine bilgilenmemiz ve geçmiş ülke deneylerinden tecrübeler aktarmamız, yani kısaca kendi bilimimizi öğrenmemiz açısından bu kütüphaneyi kurduk. Sendikamızda başlattığımız bu girişime 
bütün fabrikalardaki arkadaşlarımızın imkânları nisbetinde girişeceğini umuyoruz. Öğreneceğiz. Çünkü ilerde biz yöneteceğiz. Sömürüye 
ve sınıf mücadelesi içindeki sapkın, bozguncu 
hareketlere karşı ancak inancımız ve bilimimiz 
doğrultusundaki mücadelemizle karşı durabiliriz». 

Bu örnek davranışlarından dolayı NEYİR 
işçilerini kutlarız. 


tekstil Mi 


KADINLAR !.. 


«90 YILDA EMEKLİLİK, BÜYÜK YUTTURMACA... 


Mecliste kadınların 20 yılda emekli olma 
hakkı kabul edildi. Şöyle kabaca meseleye bakıldığında kadın işçiler için çok faydalı oldu- 
£u görülen bu sorun, biraz altı desilince büyük 
bir «yutturmaca» olarak ortaya çıkıyor. 

NEDEN? 

Ülkemizde beş milyon kadın tarımda, yarım milyon kadın hizmetler sektöründe ve yarım milyon kadın da sanayide çalışmaktadır. 

Sanayide kadın işçilerin en çok yoğunlaştığı işkolları ise başta tekstil ve kimya işkoludur. 

Geçen sayımızda kadınlar üzerine yayınladığımız bir yazıda, kadınlara ikinci sınıf vatandaş uygulamasından sermayedarların çikarları olduğunu yazmıştık. Ve kadının baştan beri erkeklere nazaran ikinci sınıf olduğu 
yalanına da tarihten örnekler vererek karşı 
çıkmıştık. Son sözümüzde «kadınlar!... İkinci 
sınıf vatandaş muamelesine karşı çıkın.» olmuştu. 

Şimdi gelelim bu 20 yıl meselesine. Önce 
şunu bilelim ki, kadınlar toplumda bir yönüyle 
emekçi olarak bir yönüyle de ana olarak katkıda bulunurlar. Dolayısıyla toplumsal üretime bu katkıları onları daha çabuk yıpratır. 
Öte yandan yoğunlaştıkları işkolları açısından 
sağlığa daha elverişsiz koşullarda bulunmaları 
onların erkeklere nazaran erken emekliliklerini 
haklı ve gerekli kılar. 

Soruna bu yönüyle yanaşınca erken emeklilik hakkını savunmak görevdir. 

Ancak MC yönetimi tarafından gündeme 
getirilen ve meclisten çıktığı gibi meseleye 
eğilindiğinde ortaya başka durumlar çıkmaktadır. Yani 20 yılda emeklilik bir yutturmaca 
olarak gözükmektedir. Bu soruna kadınların 
haklarını korumak açısından yaklaşılmadığı 
ortaya çıkmaktadır. 

Kadınların 20 yılda emekli olabilmeleri 
için bazı şartlar istenmektedir. Nelerdir bu 
şartlar: 


— 5000 işgünü sigorta ve emeklilik primi ödemiş olmak, kaydıyla, 

— 18 yaşından önceki çalışma sürelerini 
hiçbir şekilde gözönüne alınmaksızın, 

— % 10 yerine 9, 60 oranında emekli 
maaşı almayı kabul etmeleri şartıyla... 

İşte görülüyor. Biraz açalım bakalım. Bu 
şartların altında yatan ne; 

1 — & 70 yerine % 60 oranında emekli 
maaşını kabul etmekle, % 10 luk gibi önemli 
bir eksiği kabul etmiş olacaksın, 

2 — 18 yaşından önceki çalışmaların süresinde ödediğin primlerden vazgeçerek bu 
farkı SSK'ya bağışlayacaksın. 

3 — 20 yıldan fazla çalıştığın her yıl için 
% 2 artacak emekli maaşı ile ancak 25 yılda 
yine eskisi gibi % 70 üzerinden emekliliğe kavuşacaksın. 

İşte şimdi bu işin yutturmacası ortaya 
çıkıyor. 

Bilindiği gibi özellikle bizim işkelimrzde 
işçi kadınlar 13-14 yaşlarından itibaren çalışmaya başlarlar. Toplumdaki çeşitli sosyo-ekonomik şartların zorlamasıvla ortaya çıkan bu 
durum karşısında, bu yastar 18 yaşını doldu- 


rana kadarki çalıştığın süre bağış olarak kesiliyor. İşe girdiğin 13 yaşından 18 yaşına kadar hiç çalışmamış kabul edileceksin, ancak 
primlerin bağış olarak kesilecek. 

Öte yandan emekli olacaksın ama maaşından © 10 luk bir indirimi kabul edeceksin. 

Hele bir son şart var ki, kadınları 25 yıl 
çalışmaya adeta mahküm ediyor. 20 yılın üstüne çalıştığın her yıl emekli maaşın için prim 
% 2 artıyor. Yani 25 yılı doldurduğunda yine 
eskisi gibi % 70 üzerinden maaş alacaksın. 

Şimdi düşünelim. Bu 20 yılda emeklilik 
işçi kadınların iki yönlü topluma katkıları düşünülerek onların tıkarına mı çıkarılmak istenmektedir? Yoksa «dostlar alışverişte görsün» hesabı mı yapılmıştır? 

KADINLAR... 

Çalışan kadının haklarını koruma açısından bu soruna yaklaşılmadığı ortadadır. Bu 
konuda demokratik taleplerimizi sunmak ve 


şk ar liğe 
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bunların hayata geçirilmesi için sendikalarda, 
derneklerde, politik örgütlenmelerde mücadele 
etmek görevdir. 

20 yılda emeklilik yasalaşacak ise: 

1 — Çalışan kadının tüm çalıştığı süre 
hesap edilmesi, 18 yaş kısıtlaması kaldırılmalı. 

2 — Emeklilikten indirim yapılmamalı, 
% 10 üzerinden maaş bağlanmalı. 

3 — Emeklilikten sonra kadınların ve 
çocuklarının bütün sosyal güvenceleri garanti 
altına alınmalıdır. 

Kadınlar!... Gerek kendi kurtuluşunuz 
gerekse sınıfsal olarak kurtuluşumuz için daha aktif politika izlemeli ve derneklerde, sendikalarda, politik örgütlenmelerde görev almalısınız. Çünkü bilelim ki: 


«KADINLARIN KATILMADIĞI BİR 
MÜCADELEDE ZAFERDEN SÖZ EDİLE- 
MEZ.» 


EŞİT İŞE — EŞİT ÜCRET 


tekstili 


dergiden işçilere 


Sendikamızın yayın organı TEKSTİL dergisinde, bu sayıdan 
itibaren ayrı bir köşe açıyoruz. Bugüne kadar ülkemizdeki ve 
dünyadaki olayları işçi sınıfının çıkarları ve bilimi doğrultusunda 


çalışacağız. 

Sendikamız yayın organında genel sorunların yanında siz işçi 
arkadaşlar için açtığımız yeni bölümde gelen sorularınızı, önerilerinizi ve şiirlerinizi yayınlamayı düşündük. 

Bunların yanında cevaplandırılmasını istediğiniz çeşitli konulardaki sorularınızı da bu köşede cevaplamaya çalışacağız. 

Dergimizin daha iyi izlenmesi yönünde aldığımız bu kararın 
etkili olacağı inancındayız. Ancak gelen yazı ve sorularda cevaplandırmada sendikamız basın ve yayın bürosunun son karar sahibi olduğu bilinmelidir. Sorunlar genel yayın politikamız içersinde 
değerlendirilecektir. 

(TEKSTİL) dergisinden hepinize devrimci selâmlar. 
BASIN-YAYIN BÜROSU 


«SINIFIM İÇİN» 
GÜN GEÇMİYOR Kİ, ZULÜM OLUR, 
ZULÜM OLSUN Kİ, BİLİNÇLENELİM UYANALIM. 
GÜN GEÇMİYOR Kİ, KAVGA SÜRER, 
KAVGA SÜRSÜN Kİ BAŞARALIM KAZANALIM. 
GÜN GEÇMİYOR Kİ, ÖLÜM OLUR, 
ÖLÜMÜMÜZ BU YOLDA OLSUN Kİ, BEBELERİMİZ BİLSİN. 
GÜN GEÇMİYOR Kİ, YAŞAM BİTER, 
YAŞAM BİTSİN Kİ, YENİ YAŞAMLAR BAŞLASIN. 
DİNLE BAK BENİM GELECEĞİM. 

SENİN BABAN EN ADİ ZULÜMLERE KARŞI KOYDU. 
ANNEN KUCAĞINA SENİ ALIP KAVGALARA GÖĞÜS GERDİ. 
AĞABEYİN SENİN İÇİN ÖLDÜ, 
BACININ YAŞAMI BİTMEDİ BİTİRDİLER OĞUL. 
SEN ZULÜM İÇİN DEĞİL, 
ZULÜMLERİ DURDURMAK İÇİN GELMELİSİN. 
SEN KAVGA İÇİN DEĞİL, 
BARIŞ İÇİN BÜYÜMELİSİN, 
SEN İŞKENCE İÇİN DEĞİL, 
ZİNCİRLERİ KIRMAK İÇİN KUVVETLENMELİSİN. 
SEN YAŞAMLARI BİTİRMEK DEĞİL, 
YAŞAMLARI SÜRDÜRMEK İÇİN YAŞAMALISIN. 
SEN Kİ ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞMALISIN. 
SEN Kİ BENİM DEVAMIMI GETİRMELİSİN. 
SEN ÖYLE BİR SAVAŞMALISIN Kİ, 
BENİM BİTİREMEDİKLERİMİ BİTİRMELİSİN. 

SELİM OMAY 


teksti EE 


-— 


ERİYEN BUZLAR 


ÇÖZÜLDÜ BUZLARIN SARI SENDİKA 
DİSK'İN BAYRAĞINDA TOPLANACAĞIZ 
EŞİTLİK HÜRRİYET NEYMİŞ GÖRÜN 
YURDU FAŞİZMDEN KURTARACAĞIZ. 
DİSK'İN IŞIĞINDA, DİSK'İN BAĞRINDA 
YÜRÜ ÖZGÜRLÜĞE MUTLU YARINA 
BİZİ SÖMÜRENİN ŞİŞKO KARNINA 
ZEHİRLİ HANÇERİ SAPLIYACAĞIZ. 

TA TEMELDEN KÖKTEN UYANIYORUZ 
GELİP GELİP DİSK'E BAĞLANIYORUZ 
DİSK'E İNANIYOR, GÜVENİYORUZ 

BİZ SENDİKAMIZI KORUYACAĞIZ. 


EMEKÇİYE MÜJDEM VAR KUCAK KUCAK 


YARINLARA GÜNEŞ BAŞKA DOĞACAK 
GARİP ALİ İLE BEKLER BİR KUŞAK 
BİZ ZAFERİMİZE KAVUŞACAĞIZ. 


ALİ ALTUNAY 


TEKSTİL DERGİSİNİ 
OKU 

OKUT 

KÖYÜNE GÖNDER. 


ucte 
P 


DİSK. DERGİSİNE ABONE OL 
ABONE BUL 

OKU 

OKUT. 


TEKSTİL SENDİKASI YAYINLARI 

1 — İş Kanunu 

2 — Sendikalar Kanunu 

3 — Sosyal Sigortalar Kanunu 

4 — Meta Nedir? (tükendi) 

5 — Emek Nedir? (tükendi) 

6 — İşgücü ve Artı Değer 

7 — Artı Değer Broşürü 

8 — Tariş İplik Fabrikası ve Faşist 
Saldırılar Broşürü 

9 — Disk Ana Tüzüğü - Tekstil İşçileri 
Ana Tüzüğü - Yönetmelikler 


tekstilisi 


